Van de voorzitter

Beste leden,

Het einde van de eerste maand van het nieuwe
jaaris in zicht.

De eerste bijeenkomst hebben we weer gehad.
Onze traditionele nieuwjaarsreceptie werd be-
zocht door een groot aantal van jullie.

Met enige regelmaat kregen we hapjes en drankjes geserveerd door
het personeel van het Dorpshuis. De hapjes waren gemaakt door de
catering van het Dorpshuis en waren niet alleen lekker maar ook crea-
tief gemaakt.

Mijn complimenten hiervoor.

Verder hadden we een verloting met schitterende prijzen een veiling.

Na een natte december en een kleine vorstperiode werd het flink win-
derig met oud en nieuw. In januari kwam er weer een vorstperiode
waarbij men op het buiten-ijs kon schaatsen.

Hierna een kleine periode met sneeuw.

De storm Isha kwam en terwijl ik aan het schrijven ben is storm Jose-
lyn op komst.

Ik ga ervan uit dat jullie de bonsai goed in de gaten hebben gehouden.
De vorstgevoelige bomen beschut hebben gezet in bv. garage of
schuurtje. Sneeuw isoleert nog enigszins en hoeft men minder panie-
kerig te reageren.

Maar hoe dan ook nhogmaals; hou ze in de gaten.

Echt werken aan je bonsai raad ik af, wat je wel kan doen is de bedra-
ding eruit halen.

Nog een paar maanden geduld en we kunnen weer gaan werken.

De leden die niet aanwezig waren op de nieuwjaarsreceptie van hieruit
nog een Gelukkig Nieuwjaar

Kees

Ons adres

Onze bijeenkomsten worden gehouden in het:
Dorpshuis Hekelingen.

Lede 13

3209 AT Hekelingen

We beginnen om 13.00 uur en de zaal is open vanaf 12.30
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De opstelling van de maand november
Van Vicente Martinez

Vicente heeft een Juniperus procumbens neergezet.

Hij heeft deze boom ongeveer 10 jaar geleden uit de tuin mogen halen bij een gesloopt tuinhuisje op de
Kruininger Gors.

De boom is nog niet eerder bedraad geweest. De steen heeft hij onder de stam gelegd omdat deze
schuin van het grondopperviak wegloopt.

De accent is een eikvaren en de tafel is van de club. Vicente stelt zelf de vraag of de kleur van de pot wel
de juiste is. Ook geeft hij aan dat de grond aangevuld zou moeten worden tot de potrand.

Omdat Edwin vandaag bij ons is bespreekt hij deze opstelling met ons.

Edwin vindt het een verzorgde opstelling en denkt dat een scroll het geheel “afmaakt”.

Hem valt wel op dat de boom veel groen heeft waardoor de mooie stamlijn geheel verborgen wordt. Hij
stelt voor door snoeien en bedraden de stamlijn zichtbaar te maken.

Op die manier zie je eerst de mooie stam, dan de mooie takken en dan het mooie loof.




Wat betreft de pot is hij met Vicente eens dat de pot mooi is maar weinig contrastrijk. Een ongegla-
zuurde pot zou hierin verandering brengen.

Nadat de opmerking is gemaakt over de positie van de steen, deze in plaats van voor de boom naar
de achterkant te verplaatsen, wordt de hele opstelling omgedraaid.

Na het draaien van de opstelling

De meeste leden laten horen dat ze deze
opstelling mooier vinden. Vicente oppert dat
je nu wel het rechte stuk stam ziet.

Edwin is echter van mening dat dat niet erg
is. De boom en de steen vormen nu veel
meer een eenheid in plaats van eerst zie je
een steen en daarna de bonsai.

Om de stam een meer positievere rol te la-
ten spelen zou Vicente kunnen overwegen
een deel van een shari te voorzien.

Een extra voordeel van deze nieuwe opstel-
ling is dat de achtertak nu van hoger in de
boom komt en dat is beter dan van de zij-
kant afgebogen.

Tot slot krijgt Vicente nog een goede raad
mee: als je eenmaal je plan hebt gemaakt
hou je dan voorlopig daaraan vast.

Ga niet ieder jaar een nieuw plan maken
want dan maak je zeker geen vooruitgang.




Bonsaiwetenswaardigheden
Door Gino Ghiorsi

Verpotten.

Als je Folius ontvangt is de winter nog niet voorbij en hopelijk hebben de bomen de vorst over-

leeft. Terwijl ik dit aan het schrijven ben zal het een tijdje gaan vriezen.

Zon en wind laten het vocht uit de takken verdampen, de boom probeert water via de wortels te
halen maar als de grond is bevroren lukt dat niet.

Vandaar dat de bomen tegen zon en wind beschermd moeten worden. Als de temperatuur wat

hoger is en als de regen de bomen niet heeft bereikt geef ik af en toe toch wat water.

Het is nog niet zover, maar als het zeker is dat het niet meer gaat vriezen, zou je ergens eind
februari begin maart al (loofbomen) kunnen verpotten. Het juiste tijdstip hiervoor is afhankelijk
van de boom en het weer. Larix zodra de knoppen gaan zwellen en groen beginnen te worden,
maar zeker niet later, Azalea eind februari/ begin maart, Juniperus en andere coniferen als je
groei begint te zien in de toppen. Pinussen als de kaarsen beginnen door te groeien, maar dan
zijn we al in april of mei terecht gekomen.

Waarom verpotten? De grond zou te oud kunnen zijn of zijn verzuurd, laat geen zuurstof meer
door naar de wortels, wortelsnoei, (matten) of je wilt een grotere of andere pot/schaal gebruiken,
omdat deze beter bij de boom past. Als je dezelfde pot gebruikt, goed schoonmaken en als je
een reinigings- middel gebruikt om geen ziektes over te brengen, heel goed naspoelen.

Voordat je gaat beginnen, maak alles klaar, zoals een kok zou doen “mise en place”, dus je
grondmengsel, de pot of schaal klaar met verankeringsdraden om de boom goed vast te zetten
en om te voorkomen dat door de wind
of verplaatsen de boom heen en weer
gaat, dit ten koste van de nieuwe jon-
ge- en haarwortels. Een laag split of
Kyriu in de pot, en wat grondmengsel
erboven.

Als je alles klaar hebt gezet kun je de
boom behandelen, oude aarde met een
eetstokje uit de wortels verwijderen,
wortelsnoei toepassen.

Ongeveer 1/3 wegsnoeien en de lange-
re wortels, (let op dat je niet te veel
haarwortels verwijderd) en hou deze
met een plantenspuit vochtig.

Als dit is gebeurd, plaats je boom op de
gewenste hoogte in de pot en ga je
hem verankeren. Daarna het grond-
mengsel toevoegen, vergeet niet om
wat oude aarde door het grondmengsel te doen, ivm de aanwezige Mycorrhiza ( heel belangrijk
bij Pinussen!) en met een eetstokje het grondmengsel voorzichtig goed tussen de wortels ver-
werken, flink water geven tot het onder uit de schaal of pot komt.

De verpotten bomen een paar weken niet in de volle zon plaatsen.

Bijeenkomst over verpotten in maart 2010

Laten we hopen op een groeizaam bonsai seizoen !
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Een tanuki maken
Door Tom van Wanum

Allereerst moet je weten dat het uitvoeren van de tanuki-bonsaitechniek helemaal niet zo een-
voudig is. Geslaagde exemplaren zijn meestal gevormd door ervaren professionals.

Toch kan het een leuke uitdaging zijn dit ook eens te proberen vandaar even wat tips op een rijtje
gezet.

Dood hout voorbereiden.

Het dode hout is de basis van de tanuki en moet dus zeer zorgvuldig worden uitgezocht. Niet elk
stuk dood hout is geschikt. Omdat het dode hout altijd de stam van resultaat gaat worden gelden
dezelfde regels voor de stam als bij een “normale” bonsai, dus: brede nebari, mooie bewegingen
en taps toelopen. Omdat dood hout allerlei parasieten en schimmels kan bevatten is het raad-
zaam het stuk 24 uur in een ontsmettende oplossing (bijv. water met wat chloor) te plaatsen.
Daarna goed afspoelen en een aantal dagen in de zon laten drogen zodat alle chloorresten zijn
verdwenen.

Vervolgens kun je het hout met jin vioeistof behandelen en moet het dus weer een paar dagen
drogen.

Bereid de levende boom voor.
De volgende stap is het selecteren van de levende boom. Deze moet soepel zijn en beschikken
over voldoende zijtakken zodat er genoeg mogelijkheden zijn voor de takselectie.

Meestal zal het dus een jonge boom zijn. De beste tijd van het jaar is het voorjaar op het moment
dat boom begint uit te lopen, de verpottijd dus eigenlijk.

Misschien wordt het nu tijd om een schets te maken van het dode hout en daarbij aan te geven
waar de levende takken moeten komen en ook hier gelden de gebruikelijke bonsairegels, dus
een tak aan de buitenkant van de bocht en vergeet ook de achter- en voortakken niet.

De uitvoering.

Zet het dode hout op de plek in de pot en veranker
deze heel goed. Het beste gaat dat door een paar
krammen in het dode hout te slaan waaraan je de
verankeringsdraden kunt vastmaken.

Heel belangrijk bij het plaatsen van de levende boom
is waar je die plaatst. Zorg dat je de levende stam
altijd uit de grond ziet komen. Zet hem dus niet achter
de stam maar er voor of er naast maar zo dat je de
levende ader kunt zien. Daarna mag de stam naar
achteren worden gebogen maar die aanzet kunnen
zien is heel belangrijk.

Maak met een guts of een dremel een goot in het
hout waar de levende stam ingelegd kan worden. Als
je tevreden bent kun je hem met een paar kleine
schroefjes of spijkertjes vastzetten.

Bij het plaatsen en vormen van de takken wordt er
weer gewerkt volgens de bonsairegels: bepaal de
sashi-eda in de juiste combinatie met de stamhoogte
en de top en bouw de boom netjes op.

Snoei niet teveel takken weg, houd er rekening mee
dat er takken gaan afsterven zodat je wat reserves
hebt. Wegsnoeien kan altijd nog.

De nazorg is natuurlijk zeer belangrijk, maar dat
wisten jullie al.




De opstelling van de maand december
van Jan van Mosselaar

Na de bekende openings woorden van onze Kees was het deze keer de beurt aan Jan van Mosselaar om
zijn opstelling in de tokonoma te bespreken.

Ook dit keer weer een interessante, namelijk een zogenaamde tanuki.

In dit geval een tanuki met een Taxus baccata op dood hout van een Taxus van 60 jaar oud! De algemene
indruk was dat Jan dit erg mooi heeft gedaan.

Bij een tanuki wordt dood hout gebruikt waarlangs een levende boom wordt geleid. De bedoeling is dat om
dat op zo’n manier te doen dat je het niet ziet. Op deze manier kun je vrij viot de indruk wekken van een zeer
oude bonsai terwijl die dat niet is.

Met een fraai beeldje als accent en de prachtige, door Tine gemaakte, scroll een zeer prettige opstelling!
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De tanuki
Door Tom van Wanum

Een tanuki in de bonsaiwereld is dus een dood stuk met een jonge boom er langs of in.
De bedoeling is het creéren van een beeld dat een stokoude boom met veel dood hout moet op-
roepen maar eigenlijk wordt je dus voor de gek gehouden.

Waar komt het woord tanuki vandaan?

Een tanuki is een wezen uit de Japanse folklore. Het is in de bekendste versie een wasbeerhond
met menselijke trekken en met een (sterk) vergroot scrotum.

Tanuki behoren tot de yokai. Dit zijn bovennatuurlijke wezens uit de Japanse mythologie en folklo-
re en zijn een verzamelnaam voor een groot aantal wezens die onderling sterk verschillen in uiter-
lijk, gedrag en kenmerken.

Yokai kunnen er uitzien als mensen, dieren, voorwerpen, personificaties van een natuurlijk feno-
meen of een combinatie van meerdere van deze dingen. Ze beschikken vaak over bovennatuurlij-
ke of spirituele krachten en hun gedrag varieert sterk.

Niet alle Yokai zijn kwaadaardig. Sommigen proberen contact met mensen zo veel mogelijk te ver-
mijden, of kunnen zelfs behulpzaam zijn. Andere Yokai zoeken juist zo veel mogelijk mensen op.

Er zijn verschillende subgroepen van Yokai. Soms zijn het dieren die van gedaante kunnen veran-
deren. Deze zijn dieren die over magische krachten beschikken en kunnen mensen, en dan met
name vrouwen, imiteren. Enkele bekende voorbeelden hiervan zijn tanuki (wasbeehond), kap-
pa (schildpad), hebi (slang), mujina (das), bakeneko en nekomata (katten), oka-

mi (wolf), tsuchigumo (enorme spin)

en inugami (hond).Ze zijn volgens de meeste
verhalen erg ondeugend, meesters in vermom-
men en in staat tot gedaanteverwisseling, maar
ook makkelijk te misleiden.

In Japan zijn standbeelden van Tanuki overal te
vinden, met name nabij noodlezaken. Deze beel-
den zijn vaak voorzien van puntige hoeden en
flesjes sake. De beelden zouden tekenen zijn van
geluk .

De enorme testikels van een tanuki spelen vaak
een grote rol bij zijn streken. Ze kunnen onder
andere functioneren als trommel, bescherming
tegen regen en zelfs als wapen.
Tanuki zouden hun testikels naar believen
kunnen vergroten of verkleinen. Dit heeft in
Japan zelfs geleid tot een bekend kinderrijmpje:

Tan Tan Tanuki

no kintama wa,

Kaze mo nai no ni,

Bura bura.

Netsuke van eentanuki met vergroot scrotum ( hout, 5 cm.)
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Yamadori jacht in Nederland
Door Tom van Wanum

Op18 november zijn we met een leuke groep naar Drenthe gegaan om daar lariksen uit te mogen steken.
In dit gebied is het de bedoeling dat de opslag van jonge bomen wordt verwijderd zodat de heide weer
terug kan komen.

Dit terrein werd daarom de afgelopen jaren begraasd door schapen die ook de lariksen kort hielden.

Nu de wolf in Nederland terug is en men bang is dat de schapen aan de wolf ten prooi vallen is de kudde
weggehaald.

Dat was te zien aan de lariksen die er stonden, ze hadden de tijd gehad om door te groeien en de takken
waren aanzienlijk langer dan toen we eerder in dit veld waren.

Onder begeleiding van de boswachter werd het veld betreden en zocht iedereen naar de topper onder de
lariksen. Al snel had iedereen zijn of haar eigen topper gevonden en werd er driftig gegraven en waren
de vuilniszakken snel vol.

Vlug op zoek naar nog een topper!

Na een uur of 2 was iedereen voorzien en werden de geoogste bomen naar de auto’s gedragen.
Soms was het nog
een probleem om
alle mensen met
bomen in een au-
to te krijgen maar
ook dat werd een-
voudig opgelost
door bomen mee
te geven aan
iemand die nog
plek had.

Marthe had
lariksen voor de
clubbijeenkomst in
december uitge-
graven en meege-
nomen en heeft
die thuis in
emmers opgepot
zodat ze mee kon-
den naar het Dorpshuis.

Al met al een geslaagde actie en we hopen dat de starters die bij het uitgraven het label “topper” kregen
dit ook in de toekomst blijven. Veel zal afhangen van de nazorg die wij de lariksen bieden.

De boswachter heeft ons laten weten dat we altijd welkom zijn om bomen uit te graven. Mocht je een
keer daar in de buurt zijn en je wilt dat doen meldt het even bij Gino en hij geeft je het telefoonnummer
van de boswachter zodat je de toestemming kunt krijgen.



Verslag van de december bijeenkomst
Door Erik Kooijman

Omdat Jacqueline en Tom op vakantie waren kreeg ik het woord om de activiteit van vandaag toe te
lichten. Ik ben dan wel geen spreker maar heb het toch maar eens geprobeerd.

Ik begon mijn verhaal over de erg leuke dag in Drenthe met het uitgraven van de demo bomen en
hoop dat ik jullie nog even wat aangespoord heb om de volgende keer maar eens mee te gaan om dit
te ervaren.

Nog mijn excuses voor het door elkaar halen van de Larix en de Taxus in mijn uitleg (was natuurlijk
nog onder de indruk van Jan zijn Larix o nee Taxus). We gaan verder, de bedoeling was om 4 vrijwil-
ligers uit te nodigen om plaats te nemen achter één van de bomen die klaar stonden op de tafels om
daar iets van te maken, maar ik merkte al snel dat de animo hiervoor ontbrak, er kwamen geen vin-
gers in de lucht . Dat was jammer, maar dat er met elkaar aan de bomen gewerkt kon worden was bij
iedereen al snel duidelijk en de groepjes werden dan ook direct gevormd.

Het nadenken en discussiéren met elkaar over een ontwerp heeft een mooi resultaat opgeleverd (zie
de foto’s) ik vond het in ieder geval weer erg leuk om te zien en ik bedank dan ook iedereen voor zijn
of haar inzet.

De Tokonoma

Jan heeft voor ons nog wat informatie verzameld over het begrip Tokonoma.

“Een tokonoma is een decoratieruimte in een Japanse tatamikamer en bevindt zich aan het uiteinde
van deze kamer tegenover de gang.

Het bouwen van dit soort kamers begon in de 16e eeuw, de tijd dat de krijgersklasse (Samoerai) het
land regeerden.

Zentempels beinvloeden de stijl destijds en de tokonoma-nis was een belangrijke uiting van die stijl.
De Samoerai bestonden van de 12e tot de 19e eeuw maar hun militaire rol verschoof in de16e
eeuw. De Samoerai maakten optimaal gebruik van de tokonoma door daar hun dure kopjes en schil-
derijen te tonen die ze door de handel met China hadden verkregen”.



Waar is het bestuur mee bezig
Door Gino Ghiorsi

Beste mensen,

Alle mededelingen zullen worden gedaan tijdens de ALV op 11 februari a.s., hiervoor stuur ik nog een
uitnodiging, tevens de agenda. Hierbij zal ik dan ook de gebruikelijke verslagen voegen.
Na de ALV kunnen we nog aan onze bomen werken.

Verder wil ik nog even melden dat er een verandering is gekomen m.b.t. de werkavonden.

Dit heeft te maken met het feit dat 4 van onze leden (ikzelf, Corrie, Lofty en Marthe) mee zullen doen
met de cursussen voor mentoren en keurmeesters die door de NBV in Leersum worden gehouden.
De data die door de NBV werden vastgesteld, vallen precies tot september op de werkavonden.

Omdat de meeste van ons altijd op de werkavonden aanwezig zijn, hebben wij dit met het
Dorpshuis opgenomen en de bezoekers van de avonden (het was gisterenavond ook heel druk,8 le-
den) en de werkavonden, in ieder geval voor dit jaar, verschoven naar de 3% donderdag van de
maand.

De aangepaste data zijn in deze Folius opgenomen.

Ik zou zeggen doe ook een keer mee !.

Dit was het voorlopig, tot ziens op de ALV.

Gino
Secretaris.

Rivier Kabbelend
Stilte en Afwachtende
voorjaar Genleter

@ Erik heeft bij zijn opstelling een Haiku geschreven
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De opstelling van de maand januari
van Erik Kooijman

Dat het nog steeds winter is is ook te zien aan onze opstellingen, veel loofbomen dus nu in wintertooi.
Erik heeft een Magnolia stellata (Beverboom) neergezet. In 2018 heeft Erik deze Magnolia als eerste
bonsai gekregen.

De Magnolia is geen gemakkelijk boom om te verzorgen. Bedraden is lastig want de takken zijn erg broos
en knoppen verdrogen snel en vallen dan af. Ook taksterfte komt regelmatig voor.

In plaats van bedraden maakt Erik meer gebruik van spandraden.

Kortom, een lastige soort maar de bloemen maken veel goed! De Boeddhistische monniken brengen de-
ze bloemen in verband met reinheid. Vorig jaar heeft de Magnolia met 1 bloem gebloeid maar nu zijn er
meer knoppen dus misschien ook meer bloemen.

De accent is een hulst die Erik in november heeft uitgegraven tijdens het lariksen steken. Het gele potje,
gemaakt door Corrie, kleurt mooi bij de gele zon op de scroll die Gino heeft gemaakt.
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Het programma voor 2024

Zondag 11 februari
De jaarlijkse ALV en aansluitend een werkmiddag.
De opstelling van de maand door Corrie Mudde.

Zondag 10 maart
Lezing Loofbomen door Bart Verstappen
De opstelling van de maand door Marthe Zweers

Zondag 14 april
Onze show waarbij we de bomen kiezen voor de Show van het Westen.
Er kan natuurlijk ook aan de eigen bomen worden gewerkt. Met de liefhebbers maken we
Haiku’s.
Geen opstelling van de maand.

Zondag 12 mei
Werken aan eigen bomen en oppoetsen van de bomen die naar de SVHW gaan.
De opstelling van de maand door Paula Stofregen

Weekend 8 en 9 juni
Show van het Westen

Zondag 16 juni
Aan het programma wordt nog gewerkt.
De opstelling van de maand door Patrick Huigsloot

Zondag 14 juli
Kusamono’s maken
De opstelling van de maand door Tom van Wanum

Zondag 11 augustus
Werkmiddag
De opstelling van de maand door Michel Essebaggers

Zondag 8 september
Werkmiddag
De opstelling van de maand door Andries van Herk

Zondag 13 oktober
aan het programma wordt nog gewerkt.
De opstelling van de maand door Mike Piepenbroek

Zondag 10 november
werkmiddag
Opstelling van de maand Kees Heck

Weekend 23 en 24 november
EBA congres in Reus (Spanje)

Zondag 8 december

Gezamenlijk werken aan 3 bomen
De opstelling van de maand door Gino Ghiorsi



Bonsai Vereniging Rijnmond

Het programma voor de komende maanden

Zondag 11 februari

De jaarlijkse ALV en aansluitend een werkmiddag.

Niet de kalender maar het weer zal uitmaken wat we op deze mid-
dag kunnen doen. Bedrading uithalen? Een eerste verpotting? In ie-
der geval bespreken we de tokonoma en helpen we elkaar met
plannen, ontwerpen en verzorgen van onze bonsai.

Zondag 10 maart

Bart Verstappen komt ons weer voorzien van veel informatie over
de styling en de verzorging van bonsai.

Dit maal zal hij, zijn en onze aandacht richten op loofbomen.

Tijdens de bespreking van onze opstellingen met loofbomen blijkt
toch elke keer weer dat we veel meer kennis lijken te hebben van
naaldbomen dan loofbomen.

Deze middag is dus ideaal om dat gebrek aan kennis aan te vullen.

Zondag 14 april

We zetten onze mooiste bonsai neer omdat we natuurlijk die willen
tonen op de show van het Westen in Delft. Het resultaat is een
fraaie show waarnaar iedereen kan komen kijken in het Dorpshuis.
Gedurende de middag zal de activiteitencommissie de bonsai uit-
kiezen die Rijnmond in Delft gaan vertegenwoordigen.

Ondertussen kunnen we werken aan eigen bomen.

Werkavonden zijn op: Donderdag 19 september
Donderdag 22 februari Donderdag 24 oktober

Donderdag 21 maart Donderdag 21 november
Donderdag 25 april Donderdag 19 december

Donderdag 23 mei
Donderdag 20 juni
Donderdag 25 juli
Donderdag 22 augustus

Als je ingeroosterd staat voor de inrichting van de tokonoma
op een datum die niet uitkomt, laat het mij dan even weten
dan regelen we iets anders.



Bonsai Vereniging Rijnmond
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Informatie over Bonsai Vereniging Rijnmond

U kunt lid worden van onze vereniging.

Het lidmaatschap bedraagt € 55,00 per jaar.

Informatie over het lidmaatschap is verkrijgbaar op de bijeenkomsten of bij €één van
de bestuursleden.

Bonsaivereniging Rijnmond is lid van de Nederlandse Bonsaivereniging

VOORZITTER
Kees Heck
e-mail: c.heck2@upcmail.nl

SECRETARIS

Gino Ghiorsi

Tel. 06-53747322

e-mail: secretarisbonsaiver.rijnmond@kpnmail.nl

PENNINGMEESTER
Marthe Zweers
E-mail: mzweers01@hotmail.com

ACTIVITEITENCOMMISSIE

voorzitter: Jacqueline Vliegenthart, jacquelinevliegenthart@xs4all.nl
Andries van Herk

Erik Kooijman

Tom van Wanum

7 2.

Webmaster: Kees Heck.

WEBSITE:

Alle activiteiten vinden plaats in het:
Dorpshuis Hekelingen.

Lede 13

3209 AT Hekelingen

We beginnen op zondag om 13.00 uur en de zaal is open vanaf 12.30 uur.
Op maandag starten we om 19.30 uur.

FOLIUS:
Verschijnt op 1 februari, 1 april, 1 juni, 1 september, 1 november
Kopij zien wij heel graag gestuurd aan tomvanwanum@xs4all.nl



mailto:secretarisbonsaiver.rijnmond@kpnmail.nl
http://www.bonsai-vereniging-rijnmond.nl/

