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   FOLIUS 

Beste leden, 

Het is weer tijd voor een nieuw voorwoord voor Foli-
us, waar ik meestal een paar dagen mee bezig ben. 
Je schrijft iets op en moet weer even inspiratie op-
doen. Ik ben begonnen op 20 maart, volgens weer-
mannen /vrouwen het begin van de lente.  
Een kop van een artikel in de krant sprak mij aan: 
Het is de week van lentekriebels. 

Zonder het artikel, op dat moment, verder te lezen 
zag ik hele hordes naar de tuincentra gaan om viooltjes te kopen. Maar niets 
van dat alles. Het is is een projectweek over relaties, seksualiteit en weerbaar-
heid voor basisscholen en voortgezet onderwijs.  
Nu twee dagen later duikelt iedereen over elkaar heen.  
Ouders, onderwijsinstellingen, Rutgers, Ongehoord Nederland en vele ande-
ren en het liefst anoniem. 
Ik maak mij hier best zorgen 
over. Wanneer wordt de bonsai 
op het vizier genomen? Die man-
nen en vrouwen die bomen mis-
handelen en proberen de bomen 
in een zo’n klein mogelijk schaal-
tje te krijgen.  
Met een draad, bedraden noe-
men ze dat, een tak of zelfs een 
stam in een bepaalde richting te 
krijgen.  
Mogelijk maken zij zich ook me-
de schuldig aan het stikstofprobleem met hun regelmatig bemesten van de 
bomen, voeding geven zeggen zij dan. 

Natuurlijk is dit een wilde fantasie, maar ik wil hiermee aangeven dat we erg 
korte lontjes hebben gekregen. We hebben afgeleerd fatsoenlijk met elkaar 
om te gaan. 
Het is jammer dat zo’n projectweek, die al meer dan 20 jaar bestaat nu tot 
zoveel ophef zorgt.  
Mogelijk dat het iets helpt alle anonieme berichten van sociale media te ver-
wijderen. 

Leden, allen de groeten 
Jullie voorzitter, 

Van de voorzitter 

 Ons adres 

Onze bijeenkomsten worden gehouden in het: 

Dorpshuis Hekelingen. 

Lede 13 

3209 AT Hekelingen 

 

We beginnen om 13.00 uur en de zaal is open vanaf 12.30 

In dit nummer: 
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De opstelling van de maand februari 
van Marthe Zweers 

Opstelling van de maand juni door: Mike Piepenbroek 

Opstelling van de maand juli door: Paula Stofregen 

Tijdens de opstelling van Marthe leek het even lente, als ik nu naar buiten kijk is dat wel heel  

anders. 

In de Tokonoma een Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai, een sierkwee met fraaie rose/witte 

bloemen. 

Deze sierheester bloeit vanaf december en dus heb je veel tijd om van de bloei te genieten 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

Deze sierkwee staat in een mooie pot die een tikkeltje aan de hoge kant is maar de kleur is 

prachtig in combinatie met de bloemen. 

Een wat vrouwelijke bonsai verdient natuurlijk ook een vrouwelijke pot, dus strakke lijnen zijn uit 

de boze.    

De begeleidende scroll zegt iets over het seizoen of geeft de groeiplaats aan en daarom heeft 

Marthe gekozen voor een afbeelding van een tak met bloesem. 

Als accent zien we een beeldje van een fluitspeler en die past mooi in het geheel. De fluitspeler 

komt trouwens uit een kringloopwinkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de feestvreugde nog verder te vergroten heeft Marthe nog een tweede opstelling in petto. 

Ditmaal met een cascade Juniperus in een aandacht trekkende pot met doodskoppen. 

De accent is een zogenaamde Jizo.  

Deze Jizo beschermt de gestorven kinderen die niet naar de hemel gaan. 

Zo komen de dood en de versieringen op de pot samen. 

Een tafel voor een cascade is eigenlijk de rots of de berg waarop de cascade groeit en voor het 

mooi had dat dus een hoge tafel moeten zijn. 

De scroll laat een rivier zien en ook die fungeert in het verhaal waarbij de dode kinderen naar 

de droge bedding van de Zielenrivier gaan. 

De stof op de scroll heeft Marthe gekocht tijdens haar bezoek aan een Zen-tuin in Japan. 
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Bonsaiwetenswaardigheden 
door Gino Ghiorsi 

 

 Mycorrhiza en schimmels 

 
Mycorrhiza is een samenlevingsvorm (symbiose) van schimmels en planten die via de wortels 
loopt. 
De meeste planten (95 %) maken hiervan gebruik door het opnemen van mineralen uit de 
grond en die weer af te geven aan de plant in ruil voor suikers voor de eigen voeding.  
Mycorrhiza  is afgeleid  van het Griekse  “mukès” dat zwam betekent  en “rhiza” dat wortel be-
tekent. 
De samenwerking tussen plant  en schimmels  is voor vele planten onmisbaar voor hun voort-
bestaan en zeker voor onze naaldbomen. De ontwikkeling van deze symbiose is 400 miljoen 
jaren geleden ontstaan en heeft zich ontwikkelt tot enkele soorten. Wij hebben voornamelijk te 
maken met  de endomycorrhiza  (dringt door tot in de cellen van de wortels) en de  
ectomycorrhiza, waarbij de schimmeldraden vooral aan de buitenkant van de wortels zitten.   
 
De schimmeldraden groeien in en om de wortels en zijn ook veel fijner dan luchtwortels. Hier-
door kunnen planten  gemakkelijker water en voedingstoffen opnemen. Mycorrhiza versterkt 
ook de resistentie tegen ziekteverwekkers en de droogte, de fijne schimmeldraden tussen de 
wortels kunnen ook vocht vasthouden.  
 
Om mycorrhiza schimmels te behouden is het belangrijk bij verpotting  wat van de oude grond 
mee te verpotten. Hopelijk zitten hier al mycorrhiza  schimmels in, zodat deze zich in de nieuwe 
grond verder kunnen ontwikkelen. Akadama, kyriu, lavasteen e.d. zijn steriel en deze schim-
mels zitten er niet in, dus als je ook oude grond erbij verpot help je het proces om  
mycorrhiza te vormen. 

 
Als je Pinussen en overige naald-
bomen wat later in het jaar gaat 
verpotten zul je de mycorrhiza 
schimmels ook kunnen zien (hele 
dunne witte draden). Het is dus 
belangrijk om ook hiervan zoveel 
mogelijk mee te verpotten. 
 
 
Het blijkt dat er mycorrhiza pro-
ducten  in de handel zijn, ook in 
kleine verpakkingen, dus je zou 
bij het verpotten je boom een 
handje kunnen helpen door er 
hier wat aan toe te voegen. Als je 
de moeite neemt om het internet 
op te gaan zul je genoeg hierover 
kunnen vinden. 
Ik hoop jullie hiermee nuttige in-
formatie te hebben gegeven. 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

Handig?! 
door Tom van Wanum 

Soms zie je ergens iets en dan denk je: “Dat is handig”! 

De truc is dan natuurlijk wel om zelf ook die handigheid in je routine op te nemen. 

Zo heb ik bijen en als ik mijn volken inspecteer dan tel ik allerlei zaken die ik in het bijenvolk zie. 

Ik tel de ramen met broed, ik tel de ramen met voer, ik tel de ramen die wel of nog niet uitge-

bouwd zijn en als ik dan klaar ben met de inspectie en de kast heb gesloten ben ik natuurlijk al 

lang weer vergeten hoeveel ik van wat gezien heb. 

Op een keer zag ik een imker met zo’n ouderwets telraam met van die gekleurde houten balle-

tjes.Tijdens zijn inspectie schoof hij de balletjes van links naar rechts als hij aan het tellen was. 

Voor ieder item had hij een kleur gereserveerd.  

Na zijn inspectie zag hij hoeveel balletjes hij naar rechts had geschoven en wist dus precies 

hoeveel van elk er in de bijenkast was. 

Handig dus! 

Enige tijd geleden zag ik een bonsai van 

Paula met allerlei kleine gekleurde 

draadjes aan de takken, zag er leuk uit 

maar daar ging het natuurlijk niet om. 

Naast de bonsai lag een kaart met kleu-

ren en uitleg. 

Bij het maken van het toekomstplan van 

de boom bond zij die om de takken. Op 

die manier weet zij precies wat er met 

de tak moet gaan gebeuren in de loop 

van de tijd. 

Ook handig dus! 

Op dit kaartje staat niet alleen wat er 

met een bepaalde tak moet gaan ge-

beuren maar ook wanneer dat moet. 

 

 

Nu ken ik mezelf en denk ik dat ik zo’n systeem niet no-

dig heb, ik kan het best zelf gedurende dit jaar voor al 

mijn bonsai onthouden. 

Net als jullie zeker? 
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De opstelling van de maand maart 
van Nico Idema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Tokonoma deze maand een mooie kleine Satsuki Azalea (Rhododendron indicum). 

Deze bonsai is ontstaan uit een stek die Nico zo’n 15 jaar geleden gestoken heeft, een zelfgekweekte bonsai 

dus!. 

Het is een variëteit met wit-roze bloemen die getoond worden in de vijfde maand, dat is ook wat het woord Sa-

tsuki betekend. 

De Satsuki staat in 100% kanuma, de grond speciaal voor planten die van een zurig milieu houden. De pH van 

Kanuma is 4,5 (de pH neutraal is 7). 

Deze Azalea’s kunnen bedraad worden maar beter is het ze in vorm te krijgen door gericht te snoeien en dat is 

precies wat Nico doet. 

De accent is een leverbloempje (Hepatica acutiloba) en is een dag eerder aangeschaft. 

Op de scroll karakters die het woord Shoshinsha vormen. 

Dit woord staat voor “aanvangen” en dat is hoe Nico zich ziet bij het inrichten van de Tokonoma. 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

Waar is het bestuur mee bezig 
Door Gino Ghiorsi 

Beste mensen,  
 
Op 12 februari hebben we de ALV gehad, inmiddels zijn de notulen ervan al doorgestuurd, zodat ook iedereen 
die niet aanwezig kon zijn heeft kunnen vernemen wat er werd besproken. 
In totaal waren wij met 20 leden bij elkaar. 
 
Op dit moment  is er weinig te melden vanuit het bestuur, het meeste werk is momenteel  voor de AC 
met de show op 16 april in het vooruitzicht  en Bonsai van het Westen in juni. 
 
Op 1 april is er een vergadering bij de NBV in Leersum , Kees en Marthe zullen daarbij aanwezig zijn om onze 
vereniging te vertegenwoordigen.  
 
Ik heb nog geen bericht van de Gemeente ontvangen i.v.m. de goedkeuring van de subsidie voor dit jaar. Maar 
ik blijft in contact natuurlijk. 
 
Ik heb  verder niets te melden en zie jullie op de bijeenkomsten.  
 
Groetjes 
Gino Ghiorsi 
 

Pseudocydonia op de Trophy 2023 
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Jizo, de god van de kinderen 
Door Tom van Wanum 

 
 

 

Het Japanse volk gelooft dat kinderen die gestorven zijn naar de 'Droge Bedding van de  
Zielenrivier' gaan. Dit is een eentonig land zonder zon, met bergen die tegen een bleke hemel  
oprijzen en met duistere valleien. Er groeit niets op deze dorre, lege vlakten, geen bomen en strui-
ken, geen gras en geen bloemen. De zielen van de kleine kinderen lopen op blote voeten over de 
harde stenen die langs de rivierbedding liggen.  
Die arme wezens denken met smart aan hun ouders, hun broeders en zusters die zij op de lichte, 
warme aarde hebben moeten achterlaten, en zij huilen zo hartverscheurend als zij op aarde nooit 
hebben gedaan. 
 
Dan komt Jizo naar hen toe. Hij lacht zo teder en liefdevol naar deze wezens dat zij hun verdriet 
snel vergeten. Hij vertroost hen zoals hun moeders vroeger deden en hij streelt ze met de  
zorgvolle hand van een vader. Alle dagen dartelen de kinderzielen om hem heen, en door zijn 
aanwezigheid voelen zij zich niet meer zo alleen. Zijn lichtend gewaad brengt wat zon in deze bar-

re omgeving. Onder zijn toe-
ziend oog bouwen de kleinen 
torens van stenen, die gebeden 
voorstellen, één voor hun vader, 
één voor hun moeder en één 
voor elk van hun broertjes en 
zusjes. Zo vergaat de tijd en 
langzaam aan wennen de kin-
deren aan deze nieuwe omge-
ving. Ov 
 

Maar voor de oni - die afzichtelij-
ke duivels - is een gebed of een 
gebedstoren een doorn in het 
oog.  
Zij worden er door gehinderd bij 
de uitoefening van hun kwade 
praktijken. Daarom verwoesten 
zij de  
stenen torentjes die zij op hun 
weg ontmoeten. De kinderen 
doen hun beklag bij Jizo, die met 
zijn toverstaf in het rond zwaait 
om de duivels te verjagen            

   
Er bevindt zich een oude grot in Japan die de 'Oude Spelonk' wordt  
genoemd. Hier komen 's nachts de kinderzielen bijeen, nadat zij over zee de grot hebben bereikt. 
Men kan 's morgens nog hun voetstappen in het zand voor de spelonk zien, maar de kinderen zijn 
dan verdwenen; want de overledenen mogen de zon nooit aanschouwen. 
 
Er was eens een oude, arme vrouw die in haar levensonderhoud voorzag door zijderupsen te 
kweken en er zijde van te spinnen. Toen zij op een keer een bezoek aan de tempel van Jizo 
bracht en naar het kale hoofd van de god keek, meende zij dat hij het wel koud moest hebben. Zij 
besloot een zijden muts voor hem te maken, en toen deze gereed was, ging zij ermee naar de 
grot, zette de muts op het hoofd van het beeld en bad: "Eerwaarde en liefdevolle god, u weet dat 
ik arm ben, en daarom kan ik u alleen een muts offeren. Neem dit kleine geschenk van mij aan als 
dank voor alles wat u voor de kinderzielen doet." 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

 

 

 

"Neem haar maar mee," beval Emma-O zijn dienaren, "en werp haar in het grote vat dat gevuld is 
met vlammend,kokend metaal." 
 
Het bevel werd uitgevoerd en de arme vrouw leed ontzettende pijn en gilde het uit. Toen leek het of 
het metaal plotseling koud werd en de pijn verdween. De vrouw zag dat Jizo naast haar stond met 
een stralende glimlach op zijn gelaat. Hij greep haar hand, sprak troostende woorden en vertelde 
haar dat haar angsten en pijnen nu voorbij waren. Hij tilde haar uit het vat en leidde haar weer voor 
de troon van Emma-O. 
 
"Deze vrouw," zei Jizo "heeft altijd godvruchtig geleefd en de goden geëerd. Zij had geen andere 
broodwinning dan haar zijderupsen, maar ondanks haar armoede heeft zij mij toch een zijden muts 
geofferd in mijn tempel in de 'Oude Spelonk'. Ik smeek u haar niet te straffen en haar weer naar de 
aarde te laten terugkeren". 
 
Zo kwam de oude vrouw weer tot leven. Op deze manier beloont Jizo allen die hem vereren en hem 
een goed hart toedragen. 

Drietandesdoorn (Acer burgerianum) Trophy 2023 
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Het programma voor 2023 

  

Zondag 16 april 
Onze jaarlijkse show waarbij we de bomen kiezen voor de Show van het Westen.  
Er kan natuurlijk ook aan de eigen bomen worden gewerkt 
Geen opstelling van de maand  

 Zondag 7 mei 
Bruno Wijman komt ons alles vertellen over het presenteren van bonsai. 
De opstelling van de maand door Marijke Claassens 

 Zondag  4 juni 
Bonsai show inrichten bij Shofukan in verband met de Rotterdamse Open Tuinen  
Dagen 

 Zaterdag 10 en zondag 11 juni   

Show van het Westen in Delft 

 Zaterdag 17 juni  
Bomenwandeling met Jan Pluim in het Mallebos in Spijkenisse 

 Zondag 18 juni  LET OP GEWIJZIGDE DATUM 
Workshop met Carlos van der Vaart 
De opstelling van de maand door Mike Piepenbroek 

  Zondag 9 juli 
Werkmiddag, het thema van vandaag is de Shakan. 
De opstelling van de maand door Paula Stofregen 

 Zondag 13 augustus 
Werkmiddag Het thema van vandaag is de Shohin. 
De opstelling van de maand door Tom van Wanum 

 Zondag 10 september 
Alles over de Juniperus door Bruno Wijman 
De opstelling van de maand door Andries van Herk 

 Zondag 8 oktober 
Werkmiddag. Het thema van vandaag is de Hokidachi. 
De opstelling van de maand door Joop Kalshoven 

 Zaterdag 21 oktober  
Uitstapje naar de Japanse tuin in Clingendael 

 Zondag 12 november 
Werkmiddag. Het thema van vandaag is dood hout 
De opstelling van de maand door Vicente  Martinez 

 Zondag 10 december 
We werken met elkaar op 3 starters. 
De opstelling van de maand door Jan van Mosselaar 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

 

  Zondag 16 april 
We houden onze jaarlijkse show waarbij we de bonsai gaan selecteren die naar de Show van het 
Westen zullen gaan. 
Laat ze dus vooral zien die  bomen waar we zo trots op zijn! 

Bovendien hebben we van het Dorpshuis gehoord dat er een groot kinderfeest is in de grote zaal 
waarbij natuurlijk ook veel ouders aanwezig zijn. 
Laten we hen een plek bieden waar ze kunnen uitrusten van het feestgedruis en onze mooie bon-
sai kunnen bewonderen. 
  Zondag 7 mei 
Bij het inrichten van de tokonoma blijkt toch telkens weer hoe lastig dat is. 
Vragen als welke schroll, welk accent en hoe plaatst ik deze ten opzichte van de bonsai in de  
tokonoma spelen door je hoofd. 
Vandaag komt Bruno Wijman ons meer duidelijkheid verschaffen in hoe je zo’n presentatie  
aanpakt. 
Ook zal hij aandacht schenken aan potkeuze, bodemoppervlak en andere zaken die we allemaal 
in de vingers kunnen (moeten?) hebben. 
Als uitgangspunt zal hij de bonsai nemen die in juni op de Show van het Westen staan. 

Het belooft een leerzame middag te worden dus kom! 
  Zondag 4 juni 
In Rotterdam stellen particulieren dit weekend hun tuin open voor bezoekers en ook Shofukan laat 
daar de Japanse  tuin zien. 
Wij zijn gevraagd om in de prachtige dojo  onze bonsai ten toon te stellen en dat doen we natuur-
lijk graag. 
We zullen ongeveer 8—10 bonsai nodig hebben dus als je die dag ook mee wil doen laat het even 
weten. 

 

 
Tijdens de werkmiddagen willen we het komend jaar ook wat meer aandacht geven aan de 
verschillende stijlen. Dat kan door bonsai mee te nemen om aan te werken die volgens de 
stijl van de maand zijn gevormd of zo maar eentje die je wilt laten zien. 
Misschien lukt het ook om in de tokonoma een bonsai te plaatsen die aan de stijl van de 
maand voldoet, een uitdaging dus! 

 

 

 

Als je ingeroosterd staat voor de inrichting van de tokonoma 

op een datum die niet uitkomt, laat het mij dan even weten 

dan regelen we iets anders. 

Het programma voor de komende maanden 
 

Werkavonden zijn op: 
 
Maandag 24 april 
Maandag 15 mei  
Maandag 19 juni 
Maandag 17 juli 
Maandag 21 augustus 

 
 
Maandag 18 september  
Maandag 16 oktober 
Maandag 20 november  
Maandag 18 december 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

 

 

 

De foto’s 
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U kunt lid worden van onze vereniging.  
Het lidmaatschap bedraagt € 50,00 per jaar. 
Informatie over het lidmaatschap is verkrijg-
baar op de bijeenkomsten of bij één van de 
bestuursleden. 

Bonsaivereniging Rijnmond is lid van de 

Nederlandse Bonsaivereniging 

VOORZITTER  
Kees Heck 
e-mail: c.heck2@upcmail.nl  
 
SECRETARIS  
Gino Ghiorsi  
Tel. 06-53747322  
e-mail: secretarisbonsaiver.rijnmond@kpnmail.nl 

 
PENNINGMEESTER  
Marthe Zweers 
E-mail: mzweers01@hotmail.com 
 
 
ACTIVITEITENCOMMISSIE  
voorzitter: Jacqueline Vliegenthart,  jacquelinevliegenthart@xs4all.nl 
Andries van Herk  
Erik Kooijman 
Tom van Wanum  
 
 
WEBSITE:  
 

 

 

Webmaster: Kees Heck. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle activiteiten vinden plaats in het: 
Dorpshuis Hekelingen.  
Lede 13 
3209 AT Hekelingen 
We beginnen op zondag om 13.00 uur en de zaal is open vanaf 12.30 uur. 
Op maandag starten we om 19.30 uur.  

FOLIUS: 
Verschijnt op 1 februari, 1 april, 1 juni, 1 september, 1 november 

Informatie over Bonsai 
Vereniging Rijnmond 

mailto:secretarisbonsaiver.rijnmond@kpnmail.nl
http://www.bonsai-vereniging-rijnmond.nl/

